Vandaag ben ik te laat

Het is half 9 ’'s morgens.

Mijn baas belt naar mij. Ik heb mij overslapen.

Ik werk als chauffeur van een politiecombi.

Buiten aan de deur van het politiegebouw

wachten mijn collega’s op me.
Plots zie ik een geel licht en veel bloed.

Sommige collega’s zijn dood, anderen

gewond.
Ik hoor mensen roepen en huilen.

Er is een bom ontploft viakbij mijn werk, in
Bagdad.

Een andere collega zegt: “Allhamduliilaah,

gelukkig ben jij vandaag te laat.”

(Mohammed uit Irak)
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